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Vandaag begint de vakantie naar Langenboom. De vakantiegangers zijn: Annie en 

Joke uit Tiel, Hermie uit Westervoort, Hennie uit Ochten, Alfredo uit Oploo en Frank 

uit Nieuwegein. De begeleiders deze week zijn Janine, Josje en Tineke. 

 

Om 13.30 uur vertrekt het busje met Hennie, Hermie en Frank. Tineke is de 

chauffeur. Een klein uurtje later zijn we er al. We kunnen lekker buiten op het terras 

wachten op de anderen. En alvast wat te drinken pakken, want het is warm. Om half 

4 arriveert Alfredo en tegen half 5 worden Annie en Joke met de taxibus gebracht.  

             

De slaapkamers worden verdeeld. Iedereen een eigen kamer, alleen Hermie en 

Hennie willen graag een kamer delen. Als de bedden zijn opgemaakt kan de bagage 

erin en worden de koffers uitgepakt. Tineke heeft voor ’s avonds alvast thuis eten 

gekookt: pasta met groentensaus. We eten vla en yoghurt als toetje.  

             

Als de koffie en thee op is maken we wat uitgebreider kennis met elkaar; eerst maar 

eens zien of we alle namen kunnen onthouden. En we bespreken wat de plannen 

voor de volgende dag zijn. Daarna douchen en lekker slapen. 
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Ja ja…. om 5.00 uur begon de haan al te kraaien en ook de eksters en kraaien 

wekken ons al vroeg. Het regent de hele ochtend, maar dat is niet erg, want we 

ontbijten uitgebreid en op ons gemak. Janine en Tineke gaan boodschappen doen in 

Zeeland bij de Jumbo. Ondertussen wordt er tv gekeken en een spelletje gedaan. 

Frank duikt in zijn woordzoekers en Joke gaat kleuren.  

           

                                                                                

 

Na de lunch is het droog en rijden we naar Cuijk, waar we vlak aan de Maas kunnen 

parkeren en dicht bij het centrum zijn. 
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We gaan in groepjes van drie shoppen; wat vergeten spulletjes (shampoo, een 

nachthemd), kaarten die we willen versturen, alvast wat souvenirtjes en een 

legpuzzel. In het winkelcentrum zijn voldoende winkels (Hema, Action). Bij lunchroom 

“de Looierij” zien we elkaar weer om 16.00 uur. We rusten daar uit, laten elkaar zien 

wat we hebben gekocht en drinken koffie of thee met een lekker stuk taart erbij. 

 

 

Dan weer terug naar Langenboom, waar we eerst de gekochte kaarten gaan 

schrijven. 



5 
 

 

 

                      

Janine gaat vandaag koken: een Oosterse schotel met rijst en appelmoes en een 

toetje na. Na het opruimen (Hennie is een fantastische hulp in de keuken!), gaat een 

groepje de omgeving verkennen en wordt er enthousiast begonnen aan de legpuzzel 

van 1000 stukjes door Hermie en Josje. Die moet zeker afkomen deze week. 
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We ontbijten met een eitje erbij en brengen de ochtend rustig door met een 

wandelingetje naar het hertenkamp dichtbij, spelletjes doen, tv kijken en puzzelen. 

We lunchen behalve met de boterhammen ook nog met een restje van de vorige dag 

en een stuk meloen. 

 

Dan is het tijd voor een ritje naar Gemert. We gaan daar het Boerenbondmuseum 

bekijken. Het is druk op de parkeerplaats; er is ook een Landgeitenkeuring met heel 

veel mooie geiten. In het openluchtmuseum is van alles te zien en te horen: een 

houtzagerij, een hoefsmid, een klompenmaker. 
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Er staan Brabantse boerderijen van rond 1900, nog helemaal ingericht. We zien ook 

nog een mandenvlechter, een kaasmakerij en een oud plattelandsschooltje.  

                   

Na de rondwandeling gaan we op de dorpsbrink uitrusten op het terras en een lekker 

ijsje eten. In het ouderwetse snoepwinkeltje wordt nog wat gekocht en daarna gaan 

we terug naar “De Lummel”.  
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Vroeg in de avond stappen we weer op om in “Het wapen van Beers” in Beers  te 

gaan eten. Vlak naast het restaurant is een brievenbus waar we de geschreven 

kaarten kunnen posten.  

                             

 

Op het menu staat van alles: biefstuk, saté, hamburger en ook vegetarisch. Na het 

toetje rijden we terug en al gauw gaat iedereen naar bed: het was een gezellige dag 

en we hebben veel leuke dingen gezien en gedaan. 

 



9 
 

Maandag 14 augustus 

Het is weer een rustige start van deze warme dag. Josje en Tineke gaan eerst 

boodschappen doen bij de Aldi in Mill en na de lunch stappen we op voor een ritje 

naar de Mookerheide. Daar is een rolstoelvriendelijke route door het bos en in de 

schaduw, want het is zonnig vandaag. Na even zoeken en vragen vinden we het 

goede pad, dat uitkomt bij Landgoed Mookerheide van Natuurmonumenten. Daar 

wordt flink verbouwd, maar gelukkig is het restaurant met mooi terras al klaar en 

kunnen we uitrusten en wat drinken. Hermie trakteert hier op een drankje; dankjewel 

Hermie, het smaakte prima!  
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Vanaf de parkeerplaats rijden we daarna naar Middelaar en steken daar met de 

veerboot de Maas over naar Cuijk; het busje kan er gewoon op, alleen mogen we 

niet uitstappen. Dan zijn we al weer snel thuis in Langenboom.  

Tineke had ’s morgens al een pompoensoepje voorbereid en dat smaakt iedereen 

goed. Ook bakt ze een stapel pannenkoeken: met kaas en naturel. Nog een toetje  

toe en we hebben de buik weer vol. 

 

Een klein groepje maakt daarna nog een wandelingetje naar de herten en om de 

kerk heen, Hennie kijkt B&B vol liefde en er wordt aan de legpuzzel gewerkt; die 

schiet al goed op.  
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Dinsdag 15 augustus 

De ochtend start natuurlijk met een ontbijtje en na het opruimen is het al bijna traditie: 

een wandelingetje in de omgeving. De tv staat aan als we terugkomen, want Joke 

kijkt graag allerlei programma’s. “Nederland in Beweging” komt voorbij en enkelen 

van ons doen goed mee. Best moeilijk soms!  

         

 

Vandaag gaan we buitenshuis lunchen in Grave bij “De Maaspoort”. Door het 

centrum lopen we erheen.  
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Er staan veel mooie oude gebouwen in Grave. We gaan even de Sint-Elisabethkerk 

in en steken wat  kaarsjes op. We kunnen de kerk niet helemaal bekijken want er 

staat er groot hek. 
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De lunch op het terras smaakt ons prima en via de haven lopen we terug naar ons 

busje. 

               

We rijden verder door naar Wijchen waar bij Kinderspeelboerderij “Hof van Kaatje” 

een huifkar op ons wacht voor een mooie rit door de omgeving. Jammer genoeg 

staan er geen paarden voor de huifkar maar een trekker. 
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We komen langs een mooie molen bij het Hernense bos en het kasteel van Hernen.  

           

Dan via Lienden een stuk over de dijk langs de Maas en na 2 uur zijn we weer terug. 

Nog even de dorst lessen op het terrasje bij de kinderboerderij en dan terug naar 

Langenboom. Tineke heeft een ovenschotel gemaakt met aardappeltjes, broccoli en 

kaassaus. Toe is er een lekkere vla met slagroom. ’s Avonds nog een wandeling door 

de Dorpsstraat om te kijken waar we morgen moeten zijn voor een bezoek aan het 

museum. Hennie volgt alle gebeurtenissen weer bij B&B Volliefde en er wordt 

gepuzzeld. 
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‘s Morgens komen we weer langzaam op gang. Janine en Tineke gaan 

boodschappen doen bij de Aldi en bij terugkomst is er een terrasconcert: 3x3=9 en 

ieder zingt zijn eigen lied….. De lunch bestaat uit boterhammen, een kopje soep en 

een groenteomelet. 

                 

Om half 2 wandelen we naar Het Museum voor Nostalgie en Techniek. Hier gaan we 

tientallen verzamelingen van meer dan 70 beroepen bekijken die Wim van Schayik 

zijn hele leven heeft verzameld.  

We worden ontvangen door Jos en Frans en een mevrouw deelt koffie en thee rond. 

Frans vertelt van alles over de geschiedenis van het museum en Jos gaat ons 

rondleiden en weet heel veel over alles wat er in de grote hal staat, ligt en hangt.  

             

We kijken onze ogen uit. We herkennen heel veel oude huishoudelijke dingen. 
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Om half 5 hebben we nog lang niet alles bekeken, maar we zijn moe, rusten uit en 

krijgen nog een drankje. 

                                            

Er is een mooi boek te koop over het museum en Frank, Alfredo en Tineke kopen er 

één als mooie herinnering. Het was een overweldigend bezoek. 

Terug in “De Lummel” gaat Janine een chili-groenteschotel klaarmaken en na het 

eten worden de herten en geiten nog eens gevoerd. Het weer is nog steeds prima en 

morgen is alweer de laatste dag in Langenboom. Al om 10.00 uur liggen alle 

vakantiegangers op één oor. 
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Donderdag 17 augustus

De ochtend verloopt rustig met een wandeling (Janine, Alfredo en Hennie), tv-kijken 

(Joke en Annie), woordzoeker maken (Frank) en de legpuzzel komt af (Josje, Hermie 

en Tineke). Er ontbreken 4 stukjes jammer genoeg. 

         

 

Voordat we gaan lunchen worden de vakantieherinneringen besproken en 

uitgedeeld. Ook krijgt iedereen een Tendens-drinkfles.  
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Om twee uur zijn we dan in Cuijk aan de Lavendelkade waar we welkom worden 

geheten door schipper Lars met zijn boot de Aquaranda. Hij gaat met ons een tocht 

over de Kraaijenbergse Plassen maken. Joke, Hermie, Alfredo en Frank mogen zelf 

een tijdje aan het stuurwiel en ze krijgen een echte schipperspet op. We zingen 

liedjes die met varen hebben te maken. Het is wat fris op het water, maar daar heeft 

Lars dekentjes voor meegenomen. Als hij een vloermat weghaalt kunnen we zo het 

water onder de boot zien!  
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Na anderhalf uur varen leggen we weer aan bij de kade, we bedanken Lars voor zijn 

goede zorgen en gaan in het restaurant “Het Boothuys” naar de wc, want die was er 

niet op de boot. We zien dat ze veel soorten ijs hebben en daar hebben we wel zin 

in. We smullen van een heerlijke sorbet. 
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Voor het restaurant zijn we wat aan de vroege kant, dus maken we nog eerst een 

mooie rondrit door het gebied waar we net hebben gevaren. We komen door Linden 

en van daaruit gaat het naar Pizzeria Da Angelo in Molenhoek. Het is een erg 

gezellig Italiaans restaurant en ze hebben van alles: pizza’s natuurlijk en pasta’s en 

lasagne. Iedereen vindt er iets van zijn keuze. De bediening is erg aardig en het eten 

heerlijk!  

      

Terug in de Lummel kijkt Hennie nog B&B Volliefde en Hermie, Frank en Josje gaan 

sjoelen. Al gauw gaat de een na de ander richting douche of slaapkamer. De koffers 

worden alvast zover mogelijk ingepakt en dan gauw slapen…. morgen weer naar 

huis.  
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Al vroeg is iedereen klaar voor vertrek na een boterham uit het vuistje bij het ontbijt. 

Alfredo wordt opgehaald en voor Annie en Joke komt eerst de verkeerde taxi; daar 

past geen rolstoel in! We wachten tot de rolstoeltaxi voor Tiel komt en dan kunnen 

Hermie, Hennie en Frank mee terug met Josje, Janine en Tineke naar Arnhem. Al 

gauw zijn we daar. Frank en Hermie worden door familie opgehaald en Hennie gaat 

met de taxi terug naar Ochten. 

 

De vakantiegangers: 

                         

                     Alfredo        Annie   Frank 

                      

                    Hennie         Hermie              Joke 

 

De begeleiders: 

                    

            Josje        Janine   Tineke 

Tot ziens allemaal. We hebben een fantastische vakantie gehad samen!! 


